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Nieuwsbrief april 2018 

Een heel gemeende dankjewel aan allen die de 
schoolwerking steunden door de aankoop van paaseitjes!  
In totaal verkochten wij 616 doosjes !!!  
Het oudercomité spaart vanaf nu voor een nieuw speeltoestel 
voor op de kleine speelplaats, aangezien de boot aan 
vervanging toe is. De opbrengst van deze paaseierenverkoop 
zal dus hiervoor deels gebruikt kunnen worden. 
 

DANK JE WEL! 

 

Blote armen  
Korte broek  

De lente kijkt 
weer om de hoek  

Zonnetje 
Hup naar buiten  
Gekleurde snoet  

En niet te stuiten  
Vrolijk opgewekt 

En superblij 
Want de zomer 

Komt steeds 
dichterbij 

 
 
 

 

Onze school wou graag meewerken aan het project van 
Broederlijk Delen en steunden hen door de kinderen de kans te 
geven deel te nemen (op 29 maart) aan het sober maal op 
school. Ook de vormelingen dragen hun steentje bij en 
organiseren met hun catechesegroepje een lekker ontbijt in de 
Ginstezaal op zondag 31 maart. De opbrengst van beide 
initiatieven wordt integraal geschonken aan Broederlijk Delen. 
 

BROEDERLIJK DELEN 

 

SAVE THE DATE 
SCHOOLFEEST: 

5 mei ’19 
 



 

 

 

 

TERUGBLIK   
Kookworkshop St.-Jozefsinstituut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

   

  
 

  

Donderdag 14 maart zijn we groententaart gaan maken met super toffe leerlingen 
van het vijfde middelbaar. We hebben veel plezier gemaakt maar ook veel 
bijgeleerd. We hebben toffe spelletjes gespeeld over gezonde voeding. We 
mochten ook een lekkere limonade maken. Dan was het tijd om te smullen van 
onze lekkere groententaart. Na het eten, moesten we stemmen over hoe we de 
voormiddag vonden. Iedereen vond het een super leuke workshop.    
 
Geschreven door Jenthe en Silk 
 

Week tegen pesten  

Ook het derde leerjaar zette 4 stippen 
op hun hand. Zo lieten ze zien dat ze 
tegen pesten zijn. In de klas leerden ze 
over het verschil tussen ‘plagen’ en 
‘pesten’.  
Ze werkten ook in groepjes rond 
verschillende artikels over pesten.  
Iedereen kon de hele week tijdens de 
voormiddag speeltijd ‘stip na stip’ 
dansen op de speelplaats. Tot slot 
trokken ze nog een leuke smoel tegen 
pesten.  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Maart was jeugdboekenmaand. De kinderen waren erg enthousiast bij het 
luisteren naar de boeiende verhalen van de auteurs in de bib. 
 
 

Jeugdboekenmaand  

Inhuldiging van de Meridiaan van de Trisomie 

Op 21 maart vloog een vliegtuigje met de laatste piloot met het Syndroom van Down 
over De Ginste, die met deze vlucht de Meridiaan van de Trisomie inhuldigde. 
Iedereen kent het woord meridiaan. De bekendste is de meridiaan van Greenwich. 
Deze loopt voorbij Greenwich en markeert de 0 graden.  
Als we exact 3 graden en 21 minuten rechts van de nulmeridiaan een punt aan kruisen 
en daar doorheen een lijn trekken van noord naar zuid dan hebben we een nieuwe 
meridiaan. Onze meridiaan. 
Deze lijn gebruikt getallen waarvan de aanduiding verwijst naar de Trisomie of het 
syndroom van down. De kinderen van onze school waren aanwezig toen het vliegtuigje 
overvloog en zwaaiden enthousiast naar de piloot. Ook de burgemeester kwam langs 
en knipte symbolisch een rood lint door. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pyjamadag   

Sportsprokkels  
Dodehoekproject  

Het vierde leerjaar kreeg de 
kans om tijdens het dode-
hoekproject samen te werken 
met enkele mensen van MIVALTI. 
Zo leren de kinderen omgaan 
en rekening houden met 
mensen met een beperking. Een 
mooie samenwerking! 

 



 
Kalender april 
 
 

 


